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Muziek – orgel – Zum Eingang uit de Deutsche Messe van Franz Schubert  

welkom 

aansteken paaskaars 

bemoediging en groet 

muziek bij psalm 100 – 1e couplet fluit, 2e couplet orgel 

1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.’ 

 

3. Treed statig binnen door de poort. 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Hef hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

4. Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

kyrie, afgesloten met gezongen 301f, elke regel 1 keer orgel, dan orgel en zingende dominee 

Heer, ontferm u. 

Christus, ontferm u. 

Heer, ontferm u over ons. 

 



gloria met muziek lied 302 - 1e couplet fluit, 2e couplet orgel  

1. God in den hoog’ alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 

daarom, dat nu en nimmermeer 

ons deren nood en schade. 

God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

Hij heeft de vrede weergebracht; 

de strijd heeft thans een einde. 

 

           2. U, Vader, U aanbidden wij, 

wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 

voorgoed zult Gij regeren. 

Gij hebt onmetelijke macht, 

uw wil wordt onverwijld volbracht. 

Die Heer is onze koning. 

 

3. O Jezus, die de Christus zijt, 

des Vaders Eengeboren, 

Gij hebt ons van de toorn bevrijd 

en redt wie was verloren. 

Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 

verhoor ons roepen uit de nacht, 

erbarm u over allen. 

 

4. O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 

ten Trooster ons gegeven, 

heb dank dat Gij ons delen doet 

in Jezus’ dood en leven. 

Beveilig ons in alle nood, 

blijf ons nabij in angst en dood, 

op U steunt ons vertrouwen. 

 

gebed van de zondag 

lezing:  Matteüs 13 : 24 - 30  en  36 - 43 

24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als 
met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, 
kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge 
gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27De 
knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op 
uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is 
het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het 
onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het 
onkruid ook het graan lostrekken. 30  Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan 



zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind 
het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’ 

36Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem 
en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37Hij 
antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de 
wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de 
kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de 
voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40Zoals het onkruid 
bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van 
deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn 
koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht 
bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en 
knarsetanden. 43Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen 
als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren! 

muziek met lied 764 - 1e couplet fluit, 2e couplet orgel  

1. Een zaaier ging uit om te zaaien, 

hij zaaide zo wijd als de wind, 

zo wijd als de winden waaien 

waar niemand een spoor van vindt. 

 

2. Een deel van het zaad ging verloren, 

een deel van het zaad werd brood, 

maar niemand weet van tevoren 

de weg van het zaad in de schoot. 

 

3. Het wordt op de wegen vertreden, 

het valt in een vruchteloos graf, 

het sterft aan de doornen beneden, 

de vogels van boven af. 

 

4. De lage, de hoge gevaren 

bedreigen het kiemende graan, 

maar soms kan het openbaren 

de zin van het aardse bestaan. 

 

5. Er is geen verwachting van leven, 

tenzij in de dood van het zaad, 

wij moeten de aarde vergeven 

dat zij ons sterven laat. 

 

6. O zaaier, ga uit om te zaaien 

de kiem waaruit leven ontstond, 

zo wijd als de winden waaien 

en maak ons tot moedergrond! 

 



Overdenking 

 

muziek met zelfde melodie 765 - 1e couplet fluit, 2e couplet orgel  

1. Gij hebt met uw brede gebaren 

de mensen gestrooid uit uw hand 

en in de seizoenen der jaren 

volmaakt Gij de oogst op uw land. 

 

2. In deze onstuimige lente, 

waarin heel de wereld bestaat, 

verwekt Gij de elementen 

en wie scheidt het goed van het kwaad? 

 

3. En wie zal het zaad onderscheiden, 

het zij tot verval of tot eer? 

Uw regen geeft regen aan beide, 

uw zon ziet op beide terneer. 

 

4. Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 

Gij doet ons ontkiemen tot graan. 

Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 

Gij doet ons uit aarde ontstaan. 

 

5. Wij groeien de aarde te boven, 

wij rijpen in weer en in wind, 

totdat Gij in garven en schoven 

de mensen tezamen bindt. 

 

6. En als Gij ons brengt in uw schuren 

ten tijde der eeuwigheid, 

o laat ons het dorsen verduren 

waarmee Gij het graan onderscheidt! 

 

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader NBV 

 

muziek met lied 416 - 1e couplet fluit, 2e couplet orgel 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 



 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

zegenbede, Amen 

nog enkele mededelingen 

afsluitend muziek – fluit 


